TNO
24544

e

Differentie¢le zinnenleestest

TESTBOEK]JE

Drs. Inger Dommerholt

Ultgegeven voor

het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO
door

J- B. Wolters Groningen 1967




- = = = e e T N N %W, E W TR W W W W W W

de koe is in de stal

kees stuurt zijn hond weg
piet klimt op het dak

jaap lust graag drop

de dief klimt over de muur
drink je melk eens op

zus rent hard naar huis toe
de duif vliegt over het veld
mies doet de pap in het bord

het hol van de rat is wvuil




de vrouw moest haar hond aan de lijn houden

het nest van de ooievaar ligt op de schoorsteen

de kinderen springen vol vreugde om het kampvuur

bij het einde van de film gingen ‘de lichten in de zaal aan
de koeien liggen in de weide te herkauwen

de apen in de dierentuin halen grappige kunstjes uit

die zwarte schapen hebben de dikste vacht

Marion fietst met moeite door het zand

de regen druppelt van het rieten dak op de vensterbank

dat leuke zeereisje duurde enkele weken
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het zwaard van de gewonde held viel In het gras

de Jongens bestroolen hun beschult met gestampte mulsjes

’s nachts dansen de negers in het oerwoud om de grote trom

vol trots bekeek de kunstenaar zijn kleurige schilderl)

met stomme verbazing keek Peter naar de kunststukjes van de goochelaar
het spookachtige kasteel werd dagenlang door de vijand belegerd

de winkeller ontdekte de valse rijksdaalder onmliddellijk

met geweldige kracht slingerde de Indlaan de speer van zich af

het spookschlp zwalkte eenzaam rond over de eindeloze oceaan

onverwachts werd het afgedwaalde vissersbootje door de zeerovers overvallen
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wim eet (eab

die doos is geel

het paard holt hard door
klaas valt uit de boom

doe de dop op de pot

de boer woont in het dorp
die put is vol met klei

de fles met melk staat in de
leg het mes in de |Ia

die treinen rijden hard

kast
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het is beter om te lachen dan om te huilen

de oude meeuw krijst van de honger

sommige druiven zijn geel andere zijn blauw

de rode daken blinken in de zonneschijn

in de winter dragen sommige meisjes lange wollen kousen

het mutsje van de kleine jongen waait in de gracht

de kabouter loopt met zijn lampje door het donkere bos
sommige herten dragen een groot gewei

haal jij even een kannetje met room en tien eieren in de winkel

deze zeeman vaart op een groot schip over vreemde wateren




In de vakantie gaat Harry met zijn vriendjes In Arnhem kamperen
precies op tijd zal de vllegmachine van de startbaan vertrekken

de hond heeft alle voedsel gewelgerd sinds zijn baas op reis s
koningen regeren over hun onderdanen

glimlachend luisterde de oude dame naar haar nichtje

morgen zal de vijand dat reusachtige kasteel bestormen

door de stralende zon werd het boottochtle tot een heerlijke belevenis
de soldaten bespreken de ernstige toestand met de officier
zwaarbeladen zwoegden de kamelen door de eindeloze woestijn

de cerste haringen van het seizoen worden aan de koningin aangeboden



